
Ontmoetingsruimte achter in de kerk 
 
Zoals bekend is de ontmoetingsruimte (voormalige zijkapel links voor) aan de kleine kant, zeker voor 
activiteiten zoals koffie drinken na de vieringen, of de brunches met Pasen en Kerst. Daarom is 
besloten achter in de kerk een ruimere plek te creëren. Daarvoor moest plaats gemaakt worden: er 
zijn 4 kerkbanken aan beide zijden verwijderd. Ook de planken en balkjes er onder zijn weggehaald 
en de vloer is weer netjes gelijk gemaakt. Er is mooi laminaat op aangebracht. 
Van een deel van het hout van de banken wordt een uitgiftebalie gemaakt. Als alles klaar is, hebben 
we er weer een goede ruimte bij!  
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Eerst moesten de achterste banken eruit en in stukken worden gezaagd: 
  

 
 

 
  



Na die klus zag het er zo uit:  
 

 
 

 
 
 
  



Vervolgens werd de achterste bank naar voren verplaatst en de ondervloer met planken gesloopt: 
 

 
 
En daarna was de betonnen ondervloer goed zichtbaar: 
 

 
  



En dit moest natuurlijk wel afgevoerd worden:  
 

 
 

 
  



Dan moet de vloer worden geëgaliseerd en de ondervloer komt erop: 
 

 
 
Met isolatiemateriaal: 
 

  


